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Het proces van mijn werk/portofolio: 

De eerste paar lessen wist ik niet wat ik moest doen. Ik had wel een idee maar wist nog niet hoe ik 
daar een kunstwerk mee kon maken en was daar erg over aan het piekeren. Het idee ging over het 
shrinken van onze eigen wereld. En dat was ontstaan aan de hand van de naam van het crosslab, 
(onszelf shrinken in een kleinere versie of VR), en een essay die we hadden gelezen in een van de 
eerste lessen over de eindigheid van onze grondstoffen op onze planeet. En ook milieu vervuiling 
enzo. Ik zat hier over na te denken en dacht dat het deels ook komt doordat we zo langzamerhand 
met te veel mensen op deze planeet zijn. Maar ook omdat we steeds meer willen, steeds verder 
reizen met het vliegtuig, steeds nieuwe spullen moeten kopen die vaak in Aziatische landen worden 
gemaakt en hier met de boot heen moeten komen, en boten stoten extreem veel broeikasgassen uit.  

Ik heb het dan graag iets concreter dan onszelf verkleinen of in een VR wereld transporteren. Dus ik 
dacht we moeten gewoon onze eigen wereld verkleinen, dit is iets wat ik sowieso al eerder vond. Dus 
niet 2x per jaar met het vliegtuig op vakantie, dingen bestellen uit China die ook nog eens slechte 
kwaliteit zijn maar wel goedkoop. En in zijn geheel minder spullen, of niet een super groot huis. 
Bewuster dingen kopen en minder weggooien. We moeten eigenlijk minder willen. En meer 
nadenken over de dingen die we hebben en kopen, en wat de echte waarde daar nou van is voor 
onszelf.  

 Na een paar lessen dacht ik, ik laat dit piekeren maar los en maak gewoon simpelweg een eigen 
wereldje zodat ik ook maar bezig ben en in ieder geval iets maak. Uiteindelijk vond ik dat wel 
vermakelijk. En kon ik er wel redelijk wat creativiteit in kwijt. Het werd mijn wereldje met de dingen 
erin waarmee ik al tevreden zou kunnen zijn. Het is natuurlijk enigszins overdreven omdat 
daadwerkelijk leven op een stuk van 64x64 meter voor mij niet te doen is. Ik heb van alle dingen in 
mijn wereldje heel weinig zelf gebouwd, maar ik denk dat dat niet betekend dat het minder 
persoonlijk is. Ik denk dat ik het op deze manier meer over mijzelf heb kunnen laten zeggen dan 
anders. Omdat ik anders wel 1 donderdag bezig zou zijn met het maken van één winkel. Terwijl het 
voor mij meer de bedoeling was te laten zien dat er een paar winkels zouden staan. En ik moet 
zeggen dat ik ook wel winkels heb kunnen vinden die ik echt mooi vind en vind passen. 

  



 

 



 

 


